
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De zielen van alle mensen zijn 

verloren gegaan door de zondeval. 

Door een val in een lichaamsgestalte.  

Hij is verloren en is ontredderd in leed. 

Maar er is een redder van de ziel, 

welke is in Jehova Jezus Christus. 

Die de mens weder gezond maakt 

van de aanblik van het slechte, 

zoals die verborgen zijn in deze tekening. 

De grootste schat van deze wereld, 

bevat het verheven medicijn 
en ook het grootste deel der rijkdom, 

welke voor ons door de heer Jehova 

in deze natuur wordt afgesloten, 

hij wordt de vader der Metalen genoemd, 

de filosofie is wel bekent. 

Gezeten voor de holte in de berg, 

biedt hij het iedereen aan,  

maar van de verblinde drogredenaars, 

herkennen maar weinigen hem, 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

De alchemische berg 
 

En om de muren heen stappen 

de sofisten in hun vodden. 

De juiste duiding van de plaat volgt hier: 

De haas, duid de Kunst der Chymia. 

Wonderbaarlijk wit, en van dezelfde aard   

werd doorgrond vanwege de vurige 
graad. 

Ter linkerzijde vind met vrij, 

wat de goede Clavis artis zei: 

zoals de kip de hoen uitbroedt; 

zo precies kan men hem niet verklaren. 

In het midden van de berg, voor de deur 

staat de dappere leeuw in grote trots 

die de draak op ongehoorde wijze 

verslaat. 

Vergiet zijn edel bloed heel duur, 

en werpt hem in een heel diep graf, 
daaruit ontspringt een zwarte raaf, 

die de naam draagt “Deur der wet”. 

Daaruit ontspringt de “Witte bron”. 

Zelfs de alchemische glazen in de oven  

Worden je getoond als je het onderzoekt. 

 
Erystall = Alchemische glazen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gegroet vluchteling begrijp met, 

velen artiesten en een Wonderkind, dat 

het in beginsel een inspannend werk is. 

De middelaar genoemd voor alle tijd. 

Dan ook in het vat aan de rechter kant, 

waar in Zon en Maan van het firmament 

staan. 

De Oude man het planten doet, 

wiel, roek & witte vogel goed. 

Nu gaat jij volhardend voort, 

Boom des levens die zich aan jou betuigt. 
In zijn bloed spreekt het nu uit , 

De “Steen der Wijze”. 

Daarop de kroon van heerlijkheid, 

heersend over alle gewesten. 

Wees vlijtig, vreedzaam, blijvend vroom, 

bid dat God uw ter hulpe komt, 

verlang je dat, laat het altijd zo zijn, 

maar de armen steeds in ’t voordeel zijn. 

Zo gaat u met de Engelenschaar 

God loven nu, en voor altijd daar. 


