De niet geschapen
ondoorgrondelijke

Het geschapene
Eerste
Fiat
En de geest Gods

Eerste stof wordt ik
genoemd,

Van God dienstig aan de
mensen als afgezant,

Eénvoudig, eerlijk,
waarachtig, verstandig

Noch willen mijn kinderen
mij niet leren kennen,

Hoewel ik mij reeds met
namen doe kennen.

Kent u mij, zwijg stil, houd
het geheim,

Een profeet wordt in zijn
eigen vaderland miskent

Eeuwigheid en de
Eerste Beweging

@ Het vergankelijke

Beweging
glans

zweefde over de wateren

Aldus mijn laborant zijn:

Die marcheren wil in mijn
land.

% Onnozel, eerlijkheid, vroom,
_en slecht,

Soms dient hij mij als
beulsknecht,

Wie deze namen niet wil
horen.

vraag mij vergiffenis en
spreke Amen,

Mijn schat verberg ik en
maak niets oppenbaar.

Wanneer hij niet zijn
leer bevestigt met
wonderwerken.
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