
Dit is de openbaring en getuigenis van de ware betekenis van J. Chr. God en Mens, 

 het levende “Boek des Levens”, dat alle hemelse en aardse wijsheid in de hemel en op aarde bevat, het verzegelde boek 

van de eeuwigheid en de tijd. En ik zag een boek in de rechter hand van die op de troon zat, van binnen en van buiten 

beschreven, en met 7 zegels verzegeld, en ik hoorde een machtige Engel prediken met een heldere stem: wie is waardig 

dit boek te openen, en de zegels te verbreken? En niemand in de hemel en op aarde, noch onder de aarde, kon het boek 

openen, noch het in zien, en ik weende zeer, dat niemand waardig gevonden werd, dat boek te openen en te lezen, noch 

het in te zien.(Apoc 5)  En Hij sprak tot mij deze woorden die zeker en waarachtig zijn, een aanwijzing voor zijn helpers 

van wat spoedig geschieden moet. Verzegel niet het woord der voorspelling in dit boek, want de tijd nadert. (Apoc 22 v. 

6.10)    Zalig zijn zij die geschreven staan in het “Boek des levens”.  En ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het 

levende boek des lams. (Filip 4-3) (Apc 3-5) (Apc 21-27)   En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het 

boek des levens, zal hij geworpen worden in de poel des vuurs. (Apoc 20-15)   Zie Ik kom spoedig, zalig hij, die de 

woorden der profetie van dit “Boek der voorspellingen” bewaart. (Apoc 22-7). 
 

Het verzegelde boek 
Apoc. 5 

 

 

De vier samengebonden                 En zie midden op de troon staat 

 Banden worden A&O. genoemd.              het Lam, hoe het gewurgd werd, en 

Eeuwigheid en tijd, en ook                        het had zeven hoorns en zeven ogen, 

 het ene rad, welke aangezien               welke de zeven geesten Gods zijn, 

 kon worden als vier raderen,               en is naar alle landen gezonden en  

en alle vier de raderen waren               het wordt genoemd: 

aan elkaar gelijk en alle raderen           Het boek der zeven zegels 

 

 waren in elkaar.  En daarin 

 waren de vier dieren.( Ez 1) 

En de vier dieren. (Apoc 4.5&19) 

 en de kubieke Stad Gods naar 

 de maat van de Mens Apoc21 
 

  

 

 

 

En ik zag uit de aarde een ander beest opkomen en het had twee horens zoals die van 

het Lam, en het sprak als de draak; en het oefend al de macht van het eerste beest; en 

het gaf hun een merkteken op hun rechterhand of op hun voorhoofd en dat niemand 

mag kopen of verkopen dan wie het merkteken of de naam van het beest, of het 

 getal 666 van zijn naam heeft. (Apc 13-11-12/16-17) (Apc13-) 

Hier is wijsheid, want het is het getal des Mensen  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 1. Wijsheid      in één  Boek     

             2. Kracht         in één Steen    

Alle         3. Schoonheid in één Bloem        is en  blijft 

             4. Rijkdom      in één Schat    

             5. Zaligheid     in één Goedheid    

JEZUS CHRISTUS 
α      ω 

Kruisiging  &  Opwekking 
Dat is: 

De bron, de boom, het licht, en het ware boek des levens en van het Lam, 
Wie het heeft, 

Die verstaat alle dingen die zowel in de hemel, als op aarde, en onder de aarde zijn, uit deze voortkomen, 

en alleen hier getuigen alle andere Boeken van. 


