
Erken toch, dat de Heer zijn heiligen wonderlijk leidt. Psalm 4 

 
    Nadat alles, wat in de Heilige schrift is opgetekend, ons ter lering, onderzoek en herinnering is achtergelaten, 

   hebben wij mensen onze grote en onbeschrijfelijke God, en zijn edele schepping alle schepsels, en zoals de meeste van 

   ons zelf, terecht erkennen zullen, en hoewel ook in de heilige bijbel de wonder getallen, DRIE, VIER en ZEVEN 

    vaak vermeld worden, hebben diezelfde boven alle twijfel een groot geheim in zich verborgen. 

     Daarom vraag ik in eenvoud, en met een rein hart, wat toch het volgende betekent, zowel in het Licht der Natuur als 

     wel in het Licht der Genade.     AEt. 14v7   Cap. 17 v.27,28   Ps.104 148.150. 

 

Over het getal Drie 
 

Ten eerste: wat de drie onderscheidene dagen betekenen , Gen.8 , in welke Noach uit de ark de raven en hierna de duif na verloop 

van drie maal zeven dagen liet wegvliegen. 

Ten tweede: wat het allereerste offer betekent ,zoals God de Heer zelf aan Abraham beval te verrichten, zie Gen 15. 

En God de Heer sprak tot mij 

 

De Goddelijke Theologische       getuigen van het Natuurlijke  

   Genade is Licht          alchemisch licht 
 

                                                         Breng mij = en hij bracht                 Na                  tu                   ra 

                    Koe 

De geestelijke             zon     een driejarige      Geit        Tria                Prin               cipia 

                           …...n……..n   Ram 
  Maleachi  hfst 4     

 

                   De wortel Jesse,       De wortel van alle metalen 
     

     En een tortelduif, en een jonge duif       Adelaars gloed 

     En hij bracht, en ontlede het midden uit elkaar     Filosofische oplossing 

     Maar de Vogel ontlede hij niet        Sofist scheiden 

     En het gevogelte viel op het kadaver, maar hij verjaagde hem daarvan. Doodshoofd 
 

Hermetisch vogeltje       verfrist ook het dode lichaam, en vliegt daarvan weg, wordt uiteindelijk door de filosoof 

gevangen, gewurgd en gedood. 
 

Ten derde: wat is dat voor een heilig, wonderlijk vuur geweest, waarvan in Lev. 9 en Chron.7. dat zo uit de hemel gevallen is, dat het 

offer op het altaar aangestoken heeft en verteerd.  Het vuur heeft de priester daarna met zich meegenomen, omdat zij in Babylonische 

gevangenschap weggevoerd werden, en als zij de profeet Rehemias, die ook wel Jeremia genoemd wordt, bevolen, het heilige vuur in 

een groeve te verbergen, tot zij  weer zullen thuiskomen, hierna laat de priester er weer naar zoeken; en in plaats van het vuur is er een  

hoeveelheid water gevonden, en net zoals het toen op het hout en het offer gegoten werd, is het door de Zon aangestoken, en het hele 

offer tezamen met het hout door het vuur en water verbrand en is verteerd geworden. Waarvan 2 Maccab 1v19/20 en waar nog heden 

ten dagen eveneens dit vuur en water te vinden is, en het de vraag is of het de oermaterie of de Geest der Werelden is, in welke het 

goud verteerd wordt, en na de ontbinding tot een nieuw leven en de opstanding voert. 

 

Ten vierde: wat de drie grote Wondergeboorten in het oude en nieuwe testament betekenen , zo weer en gebeuren in de loop der 

natuur; zo God de Heer zelf, ook hierna door zijn engel werd aangekondigd en laten aanbidden. Als eerste door Izaäk , Gen 15.18 &21 

daarna door Samson, Judic 13  hierna door Johannes de Doper, Lucas 1 en als laatste het aller grootste wonder geboorte van onze 

Heiland en Verlosser Christus Jezus, de maagdelijk geboren zoon, die de andere drie geboorten ruim overtreft , Math & Luc 1. 

 

Ten vijfde: wat de drie delen van de mens, zoals 1 de Geest, 2 de Ziel, 3 het lichaam, waarover de heilige apostel Paulus in 

1 Thessal.vs 5  schrijft, zowel in het licht der natuur, als in het licht der genade, betekenen en aanduiden willen.  

 

 

 

En dit is iets van het wonder-getal 

__▲3▼__ 
 

 

 

 

 

 

 


